
Ver weg 

 
Deze herinnering zou ik willen overbrengen........ 
Maar zij is al zo vervaagd.......niets bijna blijft erover ---- 
Want ver weg in mijn eerste efebenjaren ligt ze. 
  
Een huis als van jasmijn gemaakt........ 
Die avond in augustus ---- was het augsustus? ... 
Nauwelijks herinner ik me de ogen nog; ze waren, meen ik, blauw... 
Ja, blauw; een blauw als van saffieren. 
 
Uit een dichtbundel van Kavafis 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Konstantínos_Kaváfis�

